
Nelleke

Harriet Hofsink
“Voor mij begon het met een Compassion‐reis naar
Uganda. Ik was nog nooit naar Afrika geweest. Tijdens
die reis raakte ik zo onder de indruk van de liefde en
inzet van de mensen daar voor de kinderen. Weer in
Nederland ben ik eerst vrijwilligerswerk gaan doen. Later
dat jaar kwam er een vacature bij het kerkenteam. Ik
werd aangenomen en na ongeveer 3 jaar mocht ik aan de
slag met onze vrijwilligers. Ik houd van pionieren,
plannetjes maken en mensen in beweging zetten en er
kon nog wel het een en ander verbeteren.”

Harriet

Jan Hendriks
Mijn naam is Jan Hendriks, werkzaam als relatiemanager
kerken bij Compassion. Mijn verlangen is om Jezus
centraal te zetten op alle facetten van het leven. Jezus
was tijdens zijn leven met innerlijke ontferming bewogen
met de mensen. De missie van Compassion om kinderen
uit armoede te bevrijden in Jezus naam sluit prachtig aan
bij de innerlijke ontferming van Jezus! Graag zet ik mij
dan ook samen met de kerk in voor hen die het meest
kwetsbaar zijn.

"Maar jij moet spreken voor mensen die niet voor zichzelf
kunnen opkomen. Jij moet opkomen voor recht van
mensen die vertrapt en uitgebuit worden."
Spreuken 31:8-9

Jan

Nelleke Strijbis
“Als tiener was het al mijn verlangen om me in te zetten
voor kinderen in een kwetsbare situatie. En dan het liefst
in het buitenland. Inmiddels woon ik in Amersfoort en
deel ik mijn leven daar met mijn man en drie dochters. 
De passie voor kinderen is altijd gebleven en is op
verschillende manieren tot uiting gekomen. Het is een
voorrecht om nu in het dynamische kerkenteam van
Compassion als relatiemanager, kerken in Nederland mee
te nemen in de beweging om kinderen te bevrijden uit
armoede in Jezus’ Naam. Met een hoofd vol creatieve
ideeën ben ik altijd op zoek om bruggen te bouwen
tussen mens en missie.”



Willem van der Velden
Al tijdens mijn studie theologie ontdekte ik hoe
gigantisch het thema gerechtigheid door de hele Bijbel
heen loopt. En eerlijk: we slaan het vaak te plat. Gods
gerechtigheid is geen abstract juridisch concept; het is
pure, actieve liefde. Je ziet het meteen zodra Jezus de
kinderen en kwetsbaren opzoekt — precies daar laat Hij
zien hoe Gods hart klopt.

“Laat de kinderen tot Mij komen, verhinder ze niet, want
voor zulke mensen is het Koninkrijk van God.” 
Marcus 10:14

Willem

Samuël Stobberingh
Best lang ben ik zoekend geweest naar mijn drijfveer op
het gebied van werk. Toen ik in 2021 voor Compassion
solliciteerde besefte ik dat ‘recht doen’ en de realiteit van
onrecht in de wereld, iets in mij losmaken. Hoe mooi is
het om samen met de kerken in Nederland iets te mogen
bijdragen aan de opdracht van Jezus. Recht doen aan de
allerarmsten door hen een kans te geven op een betere
toekomst. Als relatiebeheerder ondersteun ik het
kerkenteam vooral achter de schermen en houd ik me
bezig met de aanvragen voor sprekers en het overzicht
van alle Compassion-diensten.

Samuël

Compassion is voor mij een stevige brug tussen kerken wereldwijd. Niet wij die alleen
maar ‘geven’, en zij die alleen maar ‘ontvangen’, maar echte wederkerigheid. Zij
versterken ons, wij versterken hen. Mijn passie: via het kind de kerk laten opbloeien.
Samen met lokale kerken zoeken hoe dat het beste werkt in hún context — concreet,
realistisch en met impact.


