
Naar Tanzania 
Tanzania is bekend om zijn indrukwekkende natuur, zoals het Serengeti National Park met de jaarlijkse
migratie van miljoenen dieren, de majestueuze Kilimanjaro en de paradijselijke eilanden van Zanzibar.
Ondanks deze natuurlijke rijkdom kampt het land met uitdagingen zoals armoede en beperkte toegang tot
onderwijs en zorg, wat de veerkracht van zijn bevolking des te indrukwekkender maakt. 
 
Compassion 
In Tanzania werken meer dan 130 AoG-kerken samen met Compassion om hoop te brengen in
gemeenschappen die leven in extreme armoede. Tijdens deze bijzondere reis staan we stil bij het thema:
'Verbonden in Compassie'. We ontdekken samen hoe de lokale kerk, met een hart vol compassie, de sleutel is
tot echte verandering.

De reis 
Met deze reis willen we (toekomstige) voorgangers van de VPE inspireren en laten zien hoe God wereldwijd
door Zijn kerk heen werkt. We zullen zien hoe de lokale kerk in Tanzania, ondanks de enorme uitdagingen,
hoop en toekomst biedt aan de meest kwetsbaren. Ook zullen we veel in gesprek zijn met elkaar en met de
lokale voorgangers en medewerkers. 

Duurt ongeveer 9 dagen
- Je reist samen met studenten, voorgangers en ervaren reisleiding.   
- Je bezoekt verschillende Compassion-projecten en maakt kennis met de lokale kerken en ziet van dichtbij
hoe zij de lokale gemeenschap dienen.  
- De reis richt zich op het verdiepen van de verbinding met AoG kerken in Tanzania, waarbij we samen
nadenken over hoe we als wereldwijde kerk kunnen bijdragen aan armoedebestrijding en kerkgroei.   
 
 
Kosten
De eigen bijdrage voor de reis is €1.000,- per deelnemer, waarbij de overige kosten worden gedragen door
Compassion. Deze bijdrage zorgt ervoor dat je volledig gefocust kunt zijn op de ervaring en de missie.   
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“We zien er naar uit om met jullie naar

Tanzania te gaan, een reis die verder zal gaan

dan kilometers.”
Jan Hendriks & Nelleke Strijbis


