
Lieve Admari, 
We hopen dat alles goed met je gaat. We zijn dankbaar dat wij jou 
mogen ondersteunen de komende jaren en hopen je te leren 
kennen. Ik geniet er altijd zo van als ik een brief van je krijg, 
dankjewel. Wij zijn Piet en Marie Wortel, bijna zeven jaar getrouwd 
samen en we hebben twee kinderen: Pieter van vier en baby 
Marieke van 9 maanden. 

Pieter houdt enorm van voetballen en gaat dit jaar voor het eerst 
naar school wat hij erg spannend vindt. Hij heeft een mooie 
tekening voor je gemaakt van hem op het voetbalveld. Marieke 
begint inmiddels rond te kruipen dus we moeten haar goed in de 
gaten houden, voor je het weet kruipt ze weg!

Door de weeks vinden we het belangrijk om samen te avondeten 
waarna we een stukje uit de bijbel lezen. We zijn nu bij het verhaal 
van Noach en de ark, een van de lievelingsverhalen van Pieter. Heb 
jij ook een favoriet verhaal? Elke zondagochtend gaan we naar de 
kerk waar we samen zingen en bijbel lezen. Voor Pieter en Marieke 
zijn er groepen met leeftijdsgenootjes waar ze naartoe kunnen 
gaan. Ze maken daar knutselwerkjes, zingen liedjes en krijgen wat 
te drinken en een koekje. Ga jij naar de kerk Admari? En hoe oud 
zijn jouw broertjes en zusjes?

Je zegt dat het winter is bij jullie. Vind je de winter fijn of heb je 
liever de zomer? Ik vind de winter en lente het leukst. De lente, 
omdat er dan bloemen groeien. Wat is de schepping mooi he? De 
Heere God heeft ons ook zo mooi gemaakt. 

Ik hoop dat je veel bid tot God en je moet niet vergeten dat je alles 
bij Hem kwijt kan. Als je verdrietig bent, als je pijn hebt maar ook als 
je blij ben. De Heere Jezus is altijd bij je dus je mag met Hem praten 
zoals je tegen een vriendje of vriendinnetje praat. Hij zal altijd naar je 
luisteren 

En vergeet niet, de Heere God heeft jou gemaakt en hij houdt van je. 
Ik bid regelmatig voor je. Dat je gezond mag blijven en lieve mensen 
om je heen mag hebben. 

Groetjes,
Piet en Marie Wortel
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Dear Piet and Marie Wortel,
Thank you for your letter. I really enjoyed reading it and I am God 
very grateful for you to be my sponsor. I love the photo of you and 
Pieter’s drawing. I like to play soccer also.

I want to tell you that I am in good health. I feel good with my 
family. I help my mom with the laundry. I go out with my mom for 
walks. In the afternoons I play with my brother and in my free time 
I play with my dog named Chocolate. He is very playful. I usually 
take him to the river to bathe him and it's fun.

I want to tell you I am in a music band and I play well. I have 
played in some places, and I play the violin. I am in 5th grade and I 
have one year left. I am well in all my subjects and I stay home. I 
had a good Christmas, we had dinner in church and I played for 
new year´s eve. At home we had dinner and a program.

We help my mom after school and read Bible stories to each other 
in the weekend. My favorite one is about Jona and the whale. On 
Sunday we go to the church together and sing songs. Then the 
pastor tells us a story from the Bible and afterwards we have a 

meal with the whole church. Everyone brings something so we 
can share. Did you know I got baptized, in church and I go to the 
service there.

Did you give yourself to Christ? I have many friends in school, in 
church and my neighborhood. Do you have friends? I usually go 
with them to catechism. Thank you for your prayers family Wortel, 
I pray for you too. That you stay healthy and that God blesses you 
abundantly. 

With regards, 
Admari
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